Het Posthuis

Ik zie hem nog op lichtblauwe scooter naar de vilammen turen
Er vandoorgaan en de dag erna staan
Er alleen nog muren van Het Posthuis

Het was al circulair voordat dat woord bestond
Wat door de Duitsers voor de Atlantikwall naar de grond ging
Werd met goedkoop riet erop Het Posthuis

Met de bezieling van Gé Metselaar werd die GemeenteGroenPost
Voor de buurt een plek voor elk evenement
En een paar huurders in Het Posthuis

Op een vensterbank

Klinkt een kinderjank

Zijn de ijsjes gesmolten?
De Kerstsamenzang

Komt zo niet meer op gang
Zonder hitte voor Glihwein

Ik kom voor het cabaret, ik voor de film, ik voor de minibieb
Ik voor klaverjassen, ik kom
Voor koffie en kloffie naar Het Posthuis

Zomer in de Zaanen wordt hier (al) 15 jaar bestierd
Je kan er bier en whisky proeven
Sinterklaas komt altijd kanen in Het Posthuis

Met heel veel dank aan de gemeente en de sponsors
Ging de buurt hier aan de slag kwam al die nieuwe
Energie soms uit de as van Het Posthuis

De vrijwilligers

Hebben het hem gelapt
Het is prachtig geworden!
Ik kom weer op de fiets
Naar de Buurtsessies
Hier is iedereen welkom!

3x Welkom in Het Posthuis
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