
IK BEN EEN MAN VAN HET PLATTELAND 
(Thank God I’m a Country Boy, John Denver) 
 
 
Intro:  
[A] [D] [A] [E]  
[A] [D] [A] [E] [A] 
 
Wel het [A] leven op het land is bijzonder aange-[D]-naam 
Al mijn [A] vrienden en mijn buren die zijn zeer behulp-[E]-zaam 
[A] Werken doe ik dagelijks van acht tot [D] acht, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
Ja zo [A] simpel is het leven op de boerde-[D]-rij 
Met mijn [A] dochter, met mijn zoon en twee tekkels er-[E]-bij 
Alle [A] dagen op het land zijn zo ontzettend [D] mooi, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
Mijn [E] vrouw is supervet, en [A] ik speel graag viool 
De [E] ochtend is zo fijn, want dan [A] eet ik boerenkool 
Het [A] leven is echt super, super, super, super-[D]-vet, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
  
Als het [A] melken is gedaan en de zon zakt [D] zacht 
Dan [A] pak ik mijn viool en ik speel de hele [E] nacht 
Na-[A]-tuurlijk niet te hard want iedereen die [D] slaapt, Ik ben een [A] man van het [E] platteland[A] 
Mijn [A] favoriete deuntje dat is Dikkertje [D] Dap 
Mijn [A] vrouw en God almachtig vinden dat ontzettend [E] knap  
Ik [A] speel wanneer ik kan en ik werk als het [D] moet, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
Mijn [E] vrouw is supervet, en [A] ik speel graag viool 
De [E] ochtend is zo fijn, want dan [A] eet ik boerenkool 
Het [A] leven is echt super, super, super, super-[D]-vet, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
 
Dit [A] leven is veel mooier dan het hemels para-[D]-dijs 
[A] Geld dat hoef ik niet en ik hou niet van Pa-[E]-rijs 
Geef [A] mij maar een viool, een hark en een [D] riek, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
In [A] steden rijden mensen in een superdure [D] slee 
Zij [A] verdrinken hun verdriet in een veel te chique ca-[E]-fé 
Maar [A] weet je wat ik vind als ik het zeggen [D] mag, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
Mijn [E] vrouw is supervet, en [A] ik speel graag viool 
De [E] ochtend is zo fijn, want dan [A] eet ik boerenkool 
Het [A] leven is echt super, super, super, super-[D]-vet, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
 
Mijn vi-[A]-ool was van mijn vader en hij speelde elke [D] dag 
En [A] op zijn sterfbed zei hij met een gulle [E] lach 
Vanaf [A] nu is hij van jou en bespeel hem als een [D] beest, Ik ben een [A] man van het [E] 
platteland [A] 
Mijn [A] ouwe heer die leerde mij het jagen en de [D] jacht 
Dat [A] ik heel hard moest werken, hoe te spelen hard en [E] zacht  
Wat [A] echte liefde is en hoe je geven [D] moet, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
Mijn [E] vrouw is supervet, en [A] ik speel graag viool 
De [E] ochtend is zo fijn, want dan [A] eet ik boerenkool 
Het [A] leven is echt super, super, super, super [D] vet, Ik ben een [A] man van het [E] platteland [A] 
 
 
(bewerking BN) 



 
 
 

Well, life's on a farm is kinda laid back, 

ain't much an old country boy like me can't hack. 

It's early to rise, early in the sack thank God I'm a country boy. 

Well, a simple kind of life never did me no harm, 
raising me a family and working on the farm. 

My days are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. 

Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. 

When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. 

And life ain't nothing but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy. 
 

When the work's all done and the sun's setting low, 

I pull out my fiddle and I rosin up the bow. 

The kids are asleep so I keep it kinda low, thank God I'm a country boy. 
I'd play Sally Gooding all day if I could, 

but the lord and my wife wouldn't take it very good. 

So I fiddle when I can and I work when I should, thank God I'm a country boy. 

Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. 
When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. 

And life ain't nothing but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy. 

 

I wouldn't trade my life for diamonds or jewels, 

I never was one of them money hungry fools. 
I'd rather have my fiddle and my farming tools, thank God I'm a country boy. 

Yeah, city folk driving in a black limousine, 

a lotta sad people thinking that's-a mighty keen. 

Son, let me tell you now exactly what I mean, thank God I'm a country boy. 
Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. 

When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. 

And life ain't nothing but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy. 

 
Well, my fiddle was my daddy's till the day he died, 

and he took me by the hand and held me close to his side. 

He said, "Live a good life and play my fiddle with pride, 

and thank God you're a country boy. 
My Daddy taught me young how to hunt and how to whittle, 

he taught me how to work and play a tune on the fiddle. 

He taught me how to love and how to give just a little, 

thank God I'm a country boy. 

Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. 
When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. 

And life ain't nothing but a funny, funny riddle, thank God I'm a country boy. 

 


