
Zwemliedje
Deze zomer wilde ik zwemmen,
maar ik wist niet hoe het moest.
Ik schopte in het water,
en werd gek van het geproest,
ik werd gek van het geproest.

Eerst ging ik naar de Noordzee,
en ik stapte op een kwal.
Zout in mijn ogen, water in mijn neus.
En die kwallen overal,
ja, die kwallen overal.

Ik zwom ook in het Spaarne,
op een warme zomerdag.
En tussen al die bootjes,
deed ik de vlinderslag,
ik deed de vlinderslag.

Ook leerde ik de schoolslag,
en zwom daarna op mijn rug.
En toen deed ik ook nog bommetje,
vanaf de Rustenburgerbrug,
vanaf de Rustenburgerbrug.

Toen ging ik naar de Houtvaart,
met mijn nieuwe badpak aan.
Ik deed de borstcrawl, toen de duikplank,
en ging op de bodem staan,
ik ging op de bodem staan.

Deze zomer leerde ik zwemmen,
en dat doe ik nu overal.
In de Veerplas, en de Oosterplas,
Het Wed en ‘t Noordzeekanaal,
ook in het Noordzeekanaal.

Deze zomer ging ik zwemmen,
maar wist eerst niet hoe het moest.
Ik schopte in het water,
en werd gek van het geproest,
ik werd gek van het geproest.


